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Dit is de eerste conferentie van de serie ‘verkennen van spiritualiteit’. De bedoeling van deze
middag is dat wij ons verdiepen in spiritualiteit ‘vanuit jezelf’. Ik wil een aanzet daartoe geven
door onze bijeenkomst in te delen in vier episodes van elk twintig minuten. Ik zal elk onderdeel
inleiden met enkele gedachten. In de gesprekken daarna kunnen we die gedachten samen
uitdiepen. Het geheel ziet er dan als volgt uit. We beginnen met de vraag ‘wat is spiritualiteit?’.
Vervolgens kijken we naar de titel van deze conferentie: spiritualiteit ‘vanuit jezelf’. In een
derde deeltje onderzoeken we het zelf als een meerstemmig gebeuren. Tenslotte gaan we in op
de ziel als een kwaliteit die het mogelijk maakt dat het zelf in verbinding komt met datgene wat

ons omvat en te boven gaat.
1. Wat is spiritualiteit?

Actueel. Als je (bij de kapper of tandarts) het magazine Happinez leest, kun je allerlei
aanwijzingen vinden om een meer spiritueel mens te worden. Je krijgt daar raadgevingen hoe je

in het hier en nu kunt zijn, hoe je kunt aarden, hoe je deel van een groter geheel wordt.

In de traditie. Als je iets wilt weten over magische symbolen, kun je het spirituele handboek
van Noemie Myara ‘Magische symbolen’ raadplegen. Je wordt daar ingelicht over het Ankh-
teken, de levensbloem, de Khamsa, de davidster... en tal van symbolen die een functie hebben

op de weg naar vollediger spiritueel leven.

Christelijk. Ook het lezen van christelijk spirituele lectuur kan je de weg wijzen van het
spirituele pad. Bijvoorbeeld ‘de navolging van Christus’ van Thomas Kempis, nu 600 jaar oud.

Het is een klassieke leidraad om je eigen levensweg te spiegelen aan die van Christus.

Gezien de talloze benaderingen van spiritualiteit, kun je veel methodes en definities
onderscheiden. Ik neem vanmiddag de omschrijving van Kees Waaijman als uitgangspunt:

spiritualiteit als een ‘godmenselijk betrekkingsgebeuren’. In deze omschrijving verwijst



spiritualiteit naar een dimensie van het leven waarin een mens zijn/haar verbondenheid met

God ontwikkelt, met God die het leven omvat en er de kern van is.

Het gaat inderdaad in allerlei vormen van spiritualiteit over de verbinding met iets dat groter is
dan jezelf, zoals de natuur of het goddelijke. Het gaat om het besef dat in de schepping alles
verbonden is met elkaar. We zijn niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. De ziel maakt het
mogelijk te ervaren dat wij in betrekking staan tot een groter, omvattend geheel. Die ervaring is
van alle tijden, maar ze is nu steeds persoonlijker en minder dogmatisch geworden, met

openheid voor nieuwe ideeén en invloeden.

Om in algemene zin naar spiritualiteit te kijken, moeten we de omschrijving van Waaijman,
godmenselijk betrekkingsgebeuren, misschien verbreden naar transpersoonlijk
betrekkingsgebeuren. Dat kun je begrijpen als het gebeuren waarin zich de relatie afspeelt

tussen de persoon en datgene wat diens individuele leven te boven gaat en de kern ervan is.
2. Vanuit jezelf

Wat betekent ‘spiritualiteit vanuit jezelf’? Natuurlijk heeft spiritualiteit te maken met jezelf.
Het is een betrekkingsgebeuren — een gebeuren met en aan jezelf. Maar is het van jezelf? Komt
het voort uit jezelf? Komt je spirituele identiteit niet van buiten? Welke invloed hebben de
cultuur, je referentiegroep, de media op de ontwikkeling van je spiritualiteit? Maak je je eigen
spiritualiteit of krijg je die? Iedereen heeft een bepaalde bril op waardoor hij/zij de
werkelijkheid waarneemt. Die bril kleurt de werkelijkheid. Hij is samengesteld uit opvattingen
en waarden die in de loop van de tijd de jouwe zijn geworden. De mentale brillen die wij op dit
moment dragen, verschillen van elkaar door opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen, gewoontes.
Het is mogelijk dat je op een gegeven moment tot de ontdekking komt dat je wel eens naar de
brillendokter wilt om beter (bijvoorbeeld meer in overeenstemming met jezelf) te gaan zien.
Zie ik wel wat er te zien valt? Wil ik snappen waarom andere mensen andere dingen zien dan
ik? In elk geval wijst het begrip ‘betrekkingsgebeuren’ op een proces waarin de relatie tot jezelf

en tot de ander een belangrijke rol speelt.
3. Een meerstemmig zelf

Spiritualiteit vanuit jezelf betekent niet dat je eigen spiritualiteit voor de hand ligt en makkelijk
definieerbaar. Je ‘zelf” is namelijk een dialogisch zelf. Wat betekent dat? Onlangs verscheen
een boek van de filosofe Elke Wiss, met als titel ‘Even tussen mij en mij’. Daarin zet zij een

filosofische methode uiteen over zelfonderzoek. Dat is een gesprek met mezelf. Zij baseert dat



op denken over mezelf. Een andere methode is psychologisch: de ZKM van Hubert Hermans,

stelt ook zo’n zelfonderzoek voor, maar dan met behulp van gevoelens.
4. De ziel als verbindingsinstrument

Welke weg is er om het transmenselijk betrekkingsgebeuren in beweging te zetten? Wat is
‘ziel’? Nefes;j, keel, hals, waardoor de adem stroomt van buiten naar binnen en van binnen naar
buiten. De ziel verschaft de mogelijkheid om de relatie tussen ‘trans’ en ‘menselijk’ in werking

te stellen. De ziel is het vermogen om in betrekking te zijn met het groter geheel, met God.



